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En nu verder 
Het was als een nieuw begin toen we begin mei weer 
samen konden komen om eucharistie te vieren. We 
ontstaken de paaskaars alsnog met de kaars die 
ontstoken was in de paaswake tijdens de onlineviering 
in de kathedraal. Zo verspreidde het paaslicht zich in 
onze kerk en was daarmee het teken van het paaslicht 
dat al lang in ons hart aanwezig was.  
Een nieuw begin na een lange lockdown. En ook al 
zijn we er nog niet en moeten we ons nog aan allerlei 
beperkende maatregelen houden, we kunnen weer 
samenkomen en aanzitten aan de tafel van de Heer. 
Een grote vreugde ervaren we daarbij, maar tevens 
ook zijn we ons bewust van alle verdriet en zorgen die 
mensen ondervinden als gevolg van het coronavirus. 
We nemen dat alles steeds mee in ons gebed en in de 
voorbede tijdens de kerkdiensten.  
Een nieuw begin vierden we ook met Pinksteren. 
Zoals de leerlingen naar buiten kwamen om Gods 
Blijde Boodschap vrijmoedig te verkondigen, zo zijn 
ook wij geroepen, eveneens gesterkt door de heilige 
Geest, om dit Goede Nieuws te vertellen. En dat 
mogen we doen door onze woorden, maar bovenal 
door onze daden van naastenliefde.  

Pinksteren vertelt ons dat de kerk geboren is om 
Gods liefde bekend te maken. En wij zijn die kerk. 
Wij mogen die liefde verder uitdragen.  
Ik wens ons allen, steeds weer opnieuw, die kracht 
van God toe, opdat het vuur van Pinksteren mag 
oplaaien en ons in vuur en vlam zet omwille van 
Gods liefde voor alle mensen, zonder onderscheid. 
Dus niet blijven stilstaan en naar boven blijven kijken 
maar leven vanuit Gods adem, vanuit Gods Geest. 
 

Wim van den Berg, rector 
 

Om te lezen 
Eind vorig jaar kwam het boek uit: ‘God is groter dan 
ons hart’, Antonius Jan Glazemaker (1931-2018) 
aartsbisschop in een tijd van verandering. 
Auteur Lydia Janssen schets in de biografie een 
tijdsbeeld van de Oud-Katholieke Kerk van 
Nederland in 
verandering in de 
periode 1950-2000. 
Het fraai 
geïllustreerde 
hardcover boek leest 
als een trein. De 
auteur heeft vele 
schriftelijke bronnen 
kunnen raadplegen en 
gesprekken gevoerd 
met tijdgenoten van 
Antonius Jan. Voor 
wie deze periode heeft 
meegemaakt zal het een feest van herkenning zijn. 
Voor wie minder bekend is met de ontwikkelingen die 
plaatsvonden in deze periode biedt het veel 
informatie. 
Het boek is te verkrijgen in de boekhandel of in de 
webshop van de kerk (zie hiervoor landelijke website) 
en kost € 29,99. 
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Wijnaktie De Rijckere-orgel 

Van de 18e -eeuwse Vlaamse orgelbouwfamilie De 
Rijckere zijn slechts een tweetal instrumenten 
bewaard gebleven: een drieklaviers-orgel dat in 1779 
gebouwd werd voor de Oostkerk te Middelburg en 
een kleiner orgel dat in 1776 gebouwd werd voor de 
Hervormde kerk te Axel. Het laatstgenoemde 
instrument werd in 1924 overgeplaatst naar de 
Protestantse kerk te Beek (Limburg, NL) en is recent 
te koop aangeboden wegens voorgenomen 
kerksluiting. 

De Stichting De Rijckere-orgel 1776 wil tot aankoop 
van dit instrument overgaan en het instrument 
plaatsen op de achtergalerij van onze St. 
Augustinuskerk. Hiermee wordt voldaan aan zowel de 
wens van de verkopende partij als de verplichting van 
de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), het 
instrument te huisvesten in een monumentaal 
gebouw.  

Via de volgende twee linkjes kunt u nader 
kennismaken met het door ons te verwerven orgel: 

https://www.youtube.com/watch?v=w1l2gAVHF64 

https://www.youtube.com/watch?v=kDSSs_uS0Gg 

Voor verdere informatie over het orgel, onze stichting 
en onze activiteiten verwijs ik graag naar onze 
website: https://www.derijckereorgel.nl/ 

 

Wijnaktie 

In samenwerking met Wijnkoperij & Wijnbar 
Vliegendt Hert uit Middelburg hebben we twee 
speciale “De Rijckere-wijnen” geselecteerd. Het 
betreft een Franse witte wijn (Chardonnay-Viognier) 
en een Franse rode wijn (Merlot).  

 

Beide wijnen komen uit de Languedoc. Sinds de start 
van de verkoop in december 2020 hebben we al heel 
veel positieve reacties ontvangen over de kwaliteit van 
deze wijnen. Ideaal om zelf van te genieten of om 
weg te geven als cadeau of relatiegeschenk. Door het 
kopen van deze De Rijckere-wijnen, helpt u ons het 
project te realiseren.  

De wijnen zijn te koop per doos van zes flessen en 
per fles. Een doos met zes flessen kost € 50,-, de prijs 
per fles is € 8,95. Vanaf 12 flessen wordt de wijn 
gratis thuisbezorgd op Walcheren en de Bevelanden. 
Via deze link kunt uw de wijn eenvoudig bestellen: 
https://www.derijckereorgel.nl/wijn 

U krijgt binnen 24 uur per email een bevestiging met 
de betaallink en informatie over de bezorging.  

Uiteraard is de wijn ook te koop en af te halen bij 
onze activiteiten en na afloop van de zondagse 
vieringen. 

 

Met hartelijke groet, namens het bestuur van Stichting 
De Rijckere-orgel 1776, 

Bram de Wolf, secretaris 

 

2019 Cuvée De Rijckere – CHARDONNAY 
VIOGNIER 

L’AUDE – LANGUEDOC 

 Perfect huwelijk van sappige fris ronde Chardonnay, 
met de gedistingeerde Viognier. De kleur is helder 
goudgeel. In de neus delicate aroma’s van tropisch wit 
fruit, witte bloemen en een toefje hazelnoot. De 
smaak is mondvullend met tonen van abrikoos, 
perzik, appel en wat karamel. De afdronk is droog en 
aanhoudend fris. Heerlijk als aperitief of bij 
geitenkaas, witvlees- of visgerechten. 

 

2019 Cuvée De Rijckere – MERLOT 

L’AUDE – LANGUEDOC 

Deze Merlot is gemaakt van 20 jaar oude stokken van 
de zonnige zuidhellingen uit de buurt van 
Carcassonne. In de neus treffen we gul fruit van 
bessen en bramen, de smaak is rijk met tonen van 
bosfruit en subtiele kruidigheden. De afdronk is lang 
en aangenaam. Heerlijk bij jong belegen kazen, 
charcuterie en pastagerechten. 
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Collectes 
Naast de collecte voor de eigen kerk hebben we ook 
onze uitgangscollecte. 
 
Kerk en vluchteling 

Ten bate van de diaconie gaan wij ons ook deze 
maand inzetten voor de Stichting Kerk en 
Vluchteling. Deze stichting werkt sinds 2005 in de 
Zeeuws Vlaamse regio om de belangen van 
vluchteling en allochtonen te behartigen. Kerk en 
Vluchteling is een 
Oecumenisch project en 
wordt gedragen door de 
Protestantse en Katholieke 
kerk. 
De Stichting heeft en doel 
om geïnspireerd vanuit de 
Bijbelse boodschap de 
kerkelijke en niet kerkelijke samenleving te betrekken 
bij de problematiek van vluchtelingen en allochtonen, 
zowel wat betreft de eerste opvang als de verdere 
integratie in de Nederlandse samenleving en zo te 
bevorderen dat aan hen materiële zowel als 
immateriële steun wordt verleend tijdens hun verblijf 
in Nederland. De Stichting ziet het als een Bijbelse 
opdracht om vanuit de kerken steun te bieden aan 
vluchtelingen en te werken aan integratie. De 
uitgangscollecte op zondag 13 juni is voor dit doel 
bestemd. 
 

Kerkopbouw 

‘Tegen de stroom staat Hij ten teken’ zingen we in 
een van onze kerkliederen. We bedoelen daarmee dat 
ons geloof zich keert tegen dingen die de toekomst 
vertroebelen: onrecht en armoede, wanhoop en 
onverschilligheid. Vele kerkgebouwen worden in onze 
tijd gesloten of afgebroken. Maar onze kleine kerk 
neemt waar mogelijk initiatieven om oude 
kerkplekken nieuw leven in te blazen en zelfs nieuwe 
kerkplekken te stichten. Het Collegiaal Bestuur 
realiseert zich dat dit risico’s met zich meebrengt. 
Maar in het voetspoor van Hem die tegen de stroom 
in ten teken staat wagen we het erop en vragen we uw 
geldelijke steun daarbij. Waagt u met ons mee? De 

uitgangscollecte op zondag 27 juni is hiervoor 
bestemd. 
 

Agenda/vieringen 
Zondag 13 juni 

Eucharistieviering, Zondag na Pinksteren 6, zondag 
van het mosterdzaad. 
1e lezing Ezechiël 17, 22-24; graduale psalm 92; 2e 
lezing 2 Korintiërs 5, 1-10; evangelie Marcus 4, 26-34 
De viering vindt plaats in de kerk aan de Zuidsingel 70 te 
Middelburg en begint om 10:30 uur. 
 
Uitgangscollecte: Stichting Kerk en Vluchteling 
 
Zondag 27 juni  

Eucharistieviering, Zondag na Pinksteren 8, zondag 
van het dochtertje van Jaïrus, 
1e lezing Spreuken 3, 1-8; graduale psalm 119, 9-16; 2e 
lezing 2 Korintiërs 8, 9-15; evangelie Marcus 5, 22-43. 
De viering vindt plaats in de kerk aan de Zuidsingel 70 te 
Middelburg en begint om 10:30 uur. 
 
Uitgangscollecte: Kerkopbouw 
 

Contact  

Rector Wim van den Berg 

tel.: 06 250 168 39 
e-mail: wim.vandenberg@okkn.nl 
 
Secretaris Oud-Katholiek Zeeland 
Myriam van der Linden-Bullens 
0032468328663 
secretaris@zeeland.okkn.nl 
 
Website 
http://zeeland.okkn.nl 
 
Facebook 
https:// www.facebook.com/Oud-Katholiek-
Zeeland 
 
Vieringen:  
Elke tweede en vierde zondag van de maand om 
10.30 uur   
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Locatie:  
Ingang kerk: Zuidsingel 70, Middelburg 
Post: Bree 50a, 4331 ED Middelburg 
 
Rekeningnummer 

NL60 ABNA 0452370620 t.n.v. Oud-Katholiek 
Zeeland p/a Baandijk 23, 4537 SW Terneuzen 

 


